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Onmogelijk!

door Arie van der Stoep

Dat gaat niet! Dat kan ik niet, onmogelijk! Mijn vijand liefhebben? Dat is wel het laatste wat ik

zou doen. Ja, en toch zegt Jezus: Hebt uw vijanden lief. Bidt voor wie u vervolgen. (1)

Ken je de kracht van God in je leven? Wil je weten hoe die werkt? Kijk dan naar Jezus. Op de meest

gruwelijke wijze werd Hij gemarteld en ter dood gebracht. En toch riep Hij tot God: Vader, vergeef het

hun, want zij weten niet wat zij doen! (2) Ze weten niet wat ze doen! Nou moet je toch ophouden!... En

toch was dat waar.

Ze wisten het niet

Ze wisten niet wat het betekende, dat Hij het ‘Lam van God was, dat de zonden van de wereld

wegnam’. (3) Dat Hij móest sterven, omdat er anders geen vergeving voor hen en ons zou zijn. En

omdat door de zonde anders nooit de scheiding tussen God en ons zou kunnen worden weggenomen

en wij daardoor voor eeuwig verloren zouden zijn.

Dáárom moest Hij door hun handen lijden, maar daarom ook vergaf Jezus hun wat ze Hem aandeden

en bad Hij voor hen. Zijn offer, zijn lijden, was ook voor hen. Ook zij moesten worden gered. Zo lief had

Hij degenen die Hem haatten en vervolgden! (4)

En wij? God werkte met een geweldige kracht in Jezus, namelijk met de kracht van zijn Geest. Door

Hem was Hij in staat om zijn beulen (en ook ons!) te vergeven. Nu, met diezelfde enorme kracht wil

God ook in ons werken. (5) Door zijn Geest wil Hij ook ons in staat stellen om één van de meest

onmogelijke dingen te doen: een ander te vergeven wat hij of zij ons heeft aangedaan.

Losgelaten worden

Vergeven is liefhebben. God wil maken dat wij dat kunnen. Dat wij zelfs onze vijanden leren liefhebben,

door hun te vergeven en door hun op nog andere manieren goed te doen. Net zoals Jezus deed.

Onmogelijk! Maar door de kracht van de Heilige Geest en door het leven van Jezus in ons wordt het

onmogelijke mogelijk.

En nog iets! Als dat gaat gebeuren, zullen wij bemerken, hoe vrij wij er zelf door worden. Jezus zei: Laat

los en je zult losgelaten worden. (6) De ander vergeven is: de schuld die de ander bij je heeft, loslaten,

hem vrijlaten. Daardoor kom je zelf in de vrijheid. Je bent niet langer gebonden aan de ander door de

schuld die hij tegenover jou had. Je bent niet langer zijn of haar slaaf. Dat geeft rust! Het verandert je!

Je ontvangt meer van God: zijn vrede komt in je hart.

Daarom: word vervuld met de Heilige Geest. (7) Bid daarom. Leer van Jezus hoe je kunt vergeven. En

wordt vrij!

(1) Matteüs 5:43-44.

Jezus zei: Jullie hebben gehoord, dat er gezegd is: Je zult je naaste liefhebben en je vijand zul je haten.

Maar Ik zeg jullie: Hebt je vijanden lief en bidt voor degenen die je vervolgen.



(2) Lucas 23:34a.

En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

(3) Johannes 1:29.

De volgende dag zag hij (= Johannes de Doper - AvdS) Jezus tot zich komen en zei: Zie, het lam van

God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

(4) Johannes 3:16.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon (= Jezus - AvdS) gegeven heeft,

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

(5) Handelingen 1:8.

Jezus zei: ... je zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over je komt, en jullie zult mijn getuigen

zijn te Jerusalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde.

(6) Lucas 6:37.

En oordeelt niet en je zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en je zult niet veroordeeld worden;

laat los en je zult losgelaten worden.

(7) Efeziërs 5:18.

... bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest.
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